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Nieuwsbrief Juli 2024 
 
Aan alle sponsors van Wormerland geeft om 
 
Bij deze de eerste nieuwsbrief van 2024. Met hierin 
een update van ons driejarige project de Nobelhof in 
Almere Oosterwold. Tevens een bijdrage van ons 
eenjarig project De Blijde Ruiters en een portret van 
en bezoeker van ons project De Tweede Mijl. 
Van het nieuwe project van de Maria Magdalena pa-
rochie namelijk, de Mlango farm in Kenia, hopen we 
meer te vermelden in de najaarsbrief.  
 
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u weer 
een donatie wilt overmaken.  
 
Namens de werkgroepleden van  
Wormerland Geeft Om .. 
 
1. Nobelhof 
 
Inmiddels zijn we alweer 8 maanden verder met ons 
wooninitiatief na de start in september 2023. Bewo-
ners hebben het enorm naar hun zin en willen, wan-
neer ze bij hun ouders zijn geweest, weer snel terug 
naar hun vrienden op Nobelhof. Ook hebben de 
meeste bewoners een nieuwe werkplek gevonden 
iets dichter bij hun nieuwe woonplek. 
De begeleiders leren de bewoners ook steeds beter 
kennen waardoor de samenwerking goed verloopt. 
De meeste ouders zijn heel tevreden over hoe het 
met hun zoon of dochter gaat. Sommige ouders vin-
den het nog niet altijd even gemakkelijk om, na al 
die jaren van zorgen voor hun zoon of dochter, de 
verzorging over te laten aan anderen... 
 
Naast het leren kennen van de bewoners is er ook 
een heel nieuw team van ca. 17 medewerkers ge-
start die steeds beter met elkaar samenwerken. Het 
is een flinke uitdaging om de roosters rond te krijgen 
(ook op Nobelhof werken we al met ZZP-ers…) waar-
door het voor de bewoners ook schakelen is wan-
neer er een "nieuw gezicht" is. 
 
Een belangrijke pijler voor Nobelhof is "Noaber-
schap" (nabuurschap). Nobelhof is een hoeve 

gebouwd in de nieuwe wijk Almere Oosterwold waar 
nieuwe bewoners hun eigen (woon)droom realise-
ren. Tegenover Nobelhof is een basisschool geves-
tigd waarmee de eerste contacten zijn gelegd. Met 
Sint-Maarten hebben de leerlingen voor onze bewo-
ners gezongen (een leerling zei tegen zijn juf: “er 
wonen hier hele grote kinderen”) en recent hebben 
onze bewoners een voorstelling op de school bijge-
woond over de Ark van Noach. Dit contact loopt heel 
goed en vanzelfsprekend. Met Koningsdag waren we 
meegenomen in een route met festiviteiten waar-
door heel veel buren een bezoekje kwamen brengen 
en genoten van de poffertjes en de zelfgebakken 
lekkernijen. Stapje voor stapje maken we de verbin-
ding met de buurt en onze omgeving. 
 
Naast wonen op Nobelhof gaan we op termijn ook 
kleinschalige dagbesteding "in het groen" aanbie-
den. Er is een mooi tuinplan ontwikkeld dat we de 
komende jaren gaan "uitrollen". Er is al een groepje 
met ouders die zich ontfermt over de moestuin en 
de eerste bomen van de boomgaard zijn geplant. In 
het kader van een andere pijler van Nobelhof: vitali-
teit, zijn ook de eerste speeltoestellen gearriveerd 
om lekker te kunnen bewegen in de tuin (met dank 
aan "Wormerland geeft om" voor het beschikbaar 
stellen van een bijdrage daaraan). Stapje voor stapje 
wordt het steeds mooier. 
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2. De Blijde Ruiters 
Onze paarden mogen nu 2x per dag vrij bewegen, zij 
staan dan met elkaar los in de binnen of buitenbaan 
maar, omdat daar ook les gegeven moet worden 
kunnen zij daar nooit lang staan. Vanwege het 
paardenwelzijn is het noodzakelijk dat zij minstens 4 
uur per dag vrij kunnen bewegen en onze wens is 
dus al heel lang om daar ruimte voor te hebben 
zonder gebruik te moeten maken van de ruimtes 
waar les gegeven wordt. Na heel wat tijd 
onderhandelen met de gemeente Zaanstad hebben 
wij de beschikking gekregen over een stukje grond 
naast de buitenrijbaan wat wij mogen gaan 
gebruiken hiervoor. Daar zijn wij superblij mee.  
De renovatie van de huidige buitenbaan (drainage 
buizen verstopt en verlichting stuk) en het 
klaarmaken van de verblijfruimte (paddock) voor de 
paarden is een zeer kostbare zaak, inmiddels zijn er 
bomen gekapt en grondslag opgeschoond door 
sponsoren die ons een warm hart toedragen (Meijer 
boomverzorging en Hitachi), dat scheelt een enorme 
duit in de totale begroting voor deze renovatie. 
Inmiddels is er door sponsoracties en donaties al een 
kwart van de begroting binnen en wij hopen dan ook 
z.s.m. te beginnen zodat wij voor de winter klaar zijn 
en wij ook buiten kunnen blijven rijden als het even 
geregend heeft.  Dit is voor een aantal van onze 
ruiters (bv visueel beperkte) zoveel fijner. Wij krijgen 
nog wel eens de vraag waarom die plassen lastig zijn, 
een paard kan toch gemakkelijk door plassen echter 
is het bij ons zo dat er bijna altijd iemand naast het 
paard meeloopt en bij sommige ruiters lopen wel 3 
vrijwilligers mee en dan zijn diepe plassen niet te 
doen.  
 Graag spreek ik dan ook nog onze dank uit naar al 
onze sponsoren, donateurs en iedereen die ons een 
warm hart toedraagt, zonder hen zouden de Blijde 
Ruiters dit niet kunnen realiseren.  

 

3. De Tweede Mijl 
Het portret van een bezoeker.  

Carla komt uit Peru in Zuid-Amerika en is daar opge-
voed door nonnen. Haar moeder was vrijwel elk jaar 
zwanger en kon niet voor al haar kinderen zorgen. 
Bij de nonnen vond ze een liefdevolle omgeving en 
ze leerde van hun koken, haken en breien. Ze is al 
bijna 20 jaar in Nederland nadat ze hier met haar 
voormalige echtgenoot kwam wonen die ze tijdens 
zijn vakantie in Peru had ontmoet. Dat huwelijk liep 
stuk en 11 jaar geleden raakte ze daardoor dakloos 
en ze werd depressief. Sindsdien is ze cliënt bij het 
Leger des Heils. Via via hoorde ze over De Tweede 
Mijl en dat ze er wat geld kon verdienen met papier 
prikken.  

“Ik vind hier veel liefde en veel lieve mensen. Ze la-
ten me iets van God zien en daarom ben ik meer in 
God gaan geloven. Op maandag zingen we samen en 
ik geniet elk jaar van het Kerstdiner.” Carla woont nu 
begeleid en doorloopt een traject waarbij ze uitein-
delijk zelfstandig hoopt te wonen met een eigen 
douche, want daarvoor komt ze elke vrijdag naar De 
Tweede Mijl.  

Dan ruilt ze ook kleding in voor een schone set. On-
dertussen blijft ze graag actief en geeft ze via de Vrij-
willigersacademie IT-ondersteuning aan eenzame 
mensen.  

Tegen de nieuwsbrieflezers wil Carla graag zeggen: 
“Hier vind ik m’n tweede huis. Dank jullie wel dat jul-
lie dit mogelijk maken! Ik krijg hier warme soep en 
koffie van mensen met hun hart op de juiste plek.” 
Volgens coördinator Gerrit brengt [Carla] rust in het 
inloophuis door haar respectvolle houding naar an-
dere bezoekers. Ze maakt graag een praatje met de 
vrijwilligers en bouwt een band op met andere be-
zoekers. Wij gunnen Carla dat haar droom van een 
vaste woning werkelijkheid wordt. 

 

 

 

 


