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Nieuwsbrief December 2023 
 
Aan alle sponsors van Wormerland geeft om 
 
Hierbij de nieuwe nieuwsbrief van Wormerland 
Geeft Om. In deze brief een verslag van de Nobelhof 
in Almere, een bijdrage van het jaarproject De Blijde 
Ruiters in Zaanstad en van het jaarproject De 
Tweede Mijl in Amsterdam.  
 
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u weer 
een donatie zult overmaken.  
 
Namens de Werkgroepleden van  
Wormerland Geeft Om .. 
 
 
1. Nobelhof 
 
Na een aanloopperiode van conceptontwikkelingen 
door de ouders van Splinter en David, op zoek naar 
een geschikte plek, ontwerpen en bouwen is 
eindelijk Nobelhof in Almere Oosterwold op vrijdag 
1 september open gegaan voor haar bewoners. De 
ouders van de bewoners hadden heel hard gewerkt 
om de studio’s van hun kinderen mooi te maken. 
Het team van stiching Nobelhof heeft met hulp van 
allerlei leveranciers, sponsors en fondsen ervoor 
gezorgd dat de algemene ruimtes geweldig zijn 
ingericht.  
 
De bewoners hadden elkaar al een beetje leren 
kennen op een aantal sociale moment die 
georganiseerd waren. Echt samen wonen en samen 
leven dat is heel wat anders. De bewoners krijgen 
24/7 zorg van een warm en liefdevol team van 17 
medewerkers.  
 
Wat een gezellige drukte was het en het weer in de 
eerste weken van september hielp ook mee! De be-
woners waren niet alleen onder de indruk van hun 
eigen woning, maar waren ook heel nieuwsgierig 
naar de andere woningen. Zo werd er flink gebuurt 
bij elkaar en werden de eerste contacten gelegd. 
Ook de eerste bezoekers kwamen langs, zelfs de 
nieuwe burgemeester van Almere kwam met zijn 
gevolg op de fiets een bliksembezoek brengen aan 
Nobelhof. Hij was onder de indruk en zichtbaar 

geraakt van ons wooninitiatief en nam ons advies, 
om “deze vergeten doelgroep” op de politieke 
woonagenda te houden, van harte aan. 
 
Op Nobelhof zijn 4 woningen gerealiseerd voor in 
totaal 26 jongvolwassen gehandicapten. Er woont 
ook een hofmeester in een dienstwoning die 
zorgdraagt voor de continuïteit op de hof. Er is een 
schuur waar dagbesteding georganiseerd kan wor-
den. Daarnaast is er een binnentuin die uitnodigt 
om elkaar te ontmoeten en wordt er een tuin aan-
gelegd waar ruimte is voor een moes- en pluktuin, 
een boomgaard, een schapenweide en een speel-
weide. Voor de verdere inrichting van de tuin, in het 
bijzonder de speelweide, zullen we de ter beschik-
king gestelde fondsen van “Wormerland geeft om” 
ter beschikking stellen. 
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2. De Tweede Mijl 
Het portret van een bezoeker.  
 
Na een wereldreis werd Jan 38 jaar geleden dak-
loos. Zolang De Tweede Mijl bestaat komt hij al in 
het inloophuis. Inmiddels is hij een sportieve en ac-
tieve 81-jarige met een woning in Amsterdam 
Noord. Geboren in Halfweg, vlakbij Amsterdam, in 
een gezin met veel complexe relaties en ouders die 
na de oorlog uit elkaar gingen, is Jan vervolgens op-
gevoed door een tante in de Staatsliedenbuurt. Om 
na zijn wereldreis een huis te kunnen krijgen, zette 
Jan elke dag een tentje op bij de gemeentelijke Her-
huisvesting dienst. Elke dag werd hij er weggehaald, 
maar na een half jaar kreeg hij een woning toege-
wezen.  

Op een gegeven moment ontmoette hij een Chi-
nese vrouw waarmee hij 30 jaar getrouwd is ge-
weest en regelmatig naar De Tweede Mijl kwam. Zij 
is 8 jaar geleden overleden. Hij werkte veel nacht-
diensten bij de expeditie van kranten als Trouw, Pa-
rool en de Volkskrant en reisde door heel Neder-
land. Verder heeft hij gewerkt in een ziekenhuis, op 
een school en zelfs in Artis!  

Als je Jan nu ziet is het nauwelijks voor te stellen, 
maar in het verleden heeft Jan met veel gezond-
heidsklachten te maken gehad. Hij was zelfs afhan-
kelijk van een rolstoel. Dankzij een goede medische 
behandeling is hij hersteld. Inmiddels fietst hij 
overal naartoe, vertelt anderen over de plek die De 
Tweede Mijl biedt en neemt ook regelmatig nieuwe 
bezoekers mee.  

Inmiddels heeft Jan een Ja-
panse vriendin. Waar zij 
woont, is geen douche. Ze ko-
men daarom samen op de vrij-
dag zodat zij kan douchen, 
voor een bakje koffie en een 
praatje. Hij vindt het fijn dat er 
in de ruimte niet gerookt 
wordt, want daarmee is hij 20 
jaar geleden gestopt. “Ik heb 
bewondering voor de vrijwil-
ligers dat ze elke week komen. 
Ze doen heel goed werk en ik 
ben zeer tevreden”, aldus Jan.  

3. De Blijde Ruiters 
In 2015 heeft de manege een renovatie aan 
het gebouw en de binnenbaan ondergaan. 
Om paardrijden zo compleet mogelijk aan 
te bieden maken wij gebruik van onze bin-
nen rijbaan, buitenrijbaan en mogen wij ook 
onder begeleiding rijden door het Recrea-
tiegebied Jagersveld. Onze buitenrijbaan is 
echter aan een grondige renovatie toe. Het 
huidige drainagesysteem functioneert niet 
en de buitenverlichting is aan vervanging 
toe. Dit werd pijnlijk duidelijk toen door Co-
rona uitsluitend buiten gereden mocht wor-
den en de buitenbaan dat vaak niet toe liet. 
Nu denkt u wellicht, paarden kunnen toch 
prima door plassen heen stappen en dat is 
waar, echter lopen er tijdens de lessen 
naast een ruiter met een beperking 1, 2 of 
soms wel 3 begeleiders mee en dat is zeer 
regelmatig nu niet te doen. 
Om het welzijn van onze paarden te waar-
borgen willen wij zo veel als mogelijk reke-
ning houden met hun natuurlijke behoef-
ten, vrij bewegen, spelen en interactie met 
andere paarden. Door de renovatie van het 
buitenterrein groots aan te pakken hopen 
wij 1 of 2 paddocks te creëren waardoor dat 
voor een paar uur per dag mogelijk is. Nu 
komen de paarden dagelijks los in de bin-
nen of buitenbaan maar doordat daar ook 
de lessen worden gegeven kunnen zij daar 
niet lekker een paar uur verblijven. 

Op dit moment zijn wij in gesprek met de 
Gemeente en zijn de kapvergunningen ver-
leend. We zijn bezig met het aanvragen van 
offertes en het werven van sponsoren en 
donaties. Daarnaast zijn we inzichtelijk aan 
het maken welke eigen middelen wij in kun-
nen zetten om dit te realiseren.  

Na de renovatie van het buitenterrein is 
Manege de Blijde Ruiters klaar voor de toe-
komst en hopen wij meer ruiters met een 
beperking te laten ervaren dat paardrijden 
meer is dan uitsluitend het rijden van een 
paard.	

 
 


